Studiereis Parijs — 3de jaar

Sari Viane uit 3NAWE3 schreef een kort verslag van de
studiereis naar de Franse hoofdstad:

Parijs was een zeer leerrijke en leuke uitstap. Ik vond
donderdag de leukste dag. In het begin van de dag waren we in
de Jardin des Tuileries. Dit was een zeer mooie plek om te
picknicken. De fontein was zeer rustgevend en lag ook zeer
dicht bij het Louvre, dat ik persoonlijk het allerleukste vond
in Parijs. Alle beelden en schilderijen waren zo interessant
om te zien. 0ok de verhalen achter veel van de kunstwerken
waren zeer interessant om naar te luisteren. Mijn favoriet
kunstwerk in het Louvre 1is “De bruiloft te Kana”. Het 1is
ongelooflijk hoe groot en mooi dat schilderij is, en wat een
contrast met de “Mona Lisa” aan de andere kant van de kamer.
De Bateau-Mouche was de beste activiteit om de dag mee af te
sluiten. Parijs was zo mooli in het donker. Zeker de Tour
Eiffel. De manier waarop het licht straalde was zo mooi. Wat
wel een beetje irritant was op de boot, was dat iedereen riep
wanneer we onder een brug gingen. Natuurlijk kan hier niets
aan gedaan worden maar dat maakte de tocht iets minder
aangenaam.

Het museum op vrijdag was ook leuk, ook al waren sommige
dingen wat onduidelijk op het eerste gezicht, maar dat maakte
het juist leuk om alles uit te zoeken. Vrijdag was voor mij
een lets te drukke dag. We gingen van het ene monument naar
het andere en hebben zelfs sommige plaatsen moeten overslaan
door gebrek aan tijd. Ook de laatste presentaties waren snel
achter elkaar. Ik vond het wat moeilijk om alles nog te
verstaan.

Over het algemeen was Parijs een leuke uitstap. Het was
leerrijk, leuk en interessant. Ik zal deze uitstap zeker niet
vergeten.
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