Op studiereis naar Keulen

Koln Alaaf! Je zult het hier en daar misschien wel horen van
de leerlingen die naar Keulen geweest zijn. Deze vreugdekreet
is niet misplaatst, want genoten hebben we.

Keulen binnenwandelen is altijd een memorabel moment. Langs
welke kant je ook komt, plots zie je de machtige Kolner Dom
opdoemen. Ideaal als je een stad moet verkennen, want je vindt
je weg altijd terug.

Voor veel leerlingen was dat geen overbodige luxe, want zij
mochten voor het eerst zelf in groep een stad ontdekken — aan
de hand van een goede ‘ouderwetse’ bundel met kaartjes en
wegbeschrijvingen. Dit memorabele moment deelden ze trouwens
met leerkracht (en thuisfront) aan de hand van selfies die ze
op hun splinternieuwe Koln-Instagramaccounts plaatsten.

Ook de avondactiviteiten waren een welkome afwisseling na een
vermoeiende dag. (De stappentellers hebben zéker overuren
gedraaid.) Sommigen verkozen een afkoelend boottochtje op de
Rijn, anderen gingen bowlen en nog anderen genoten rustig van
gezelschapsspelletjes. Hoewel de activiteiten dus zéér
verschillend waren, was er een constante: de glimlach.
Iedereen kwam moe, maar voldaan toe in het hostel, klaar voor
een rustige nacht. Zoals gewoonlijk hadden de leerkrachten dus
hun handen vol met overenthousiaste leerlingen die maar niet
uitgepraat raakten over hun eerste impressies van de Duitse
metropool.

Na het ontbijt werden de groepen weer opgesplitst. Op vrijdag
wisselden museumbezoeken en straatinterviews elkaar namelijk
af. Enkele dappere leerlingen beklommen in hun vrije tijd
zelfs de 157 meter hoge Kdolner Dom. Toch wel een verschil met
de Collegetrappen. De kuitspieren zullen nooit meer hetzelfde
zijn..

Voordat de leerlingen het goed en wel doorhadden, zat de


https://humaniora.sjcaalst.be/2025/06/02/keulen/

ultstap er weer op. Een uitstap, die vast en zeker een
positieve herinnering zal vormen voor iedereen. Koln Alaaf!




